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In 1942 was ik twee jaar oud en wij , vader, moeder en 
5 kinderen woonden op Bachmanstraat 36 in Den Haag. 
In dat jaar werd mijn vader , officier bij de Kon. Land-
macht, van de ene dag op de andere afgevoerd naar een 
Duits Krijgsgevangenkamp. Niet lang daarna stond er 
een Duitser voor de deur die mijn moeder meedeelde 
dat onze omgeving werd verklaard tot ‘spergebied’ en 
dat we binnen 14 dagen uit het huis moesten zijn. Op 
een of andere manier vond mijn moeder een klein huisje 
in Deventer. Ze weigerde echter te vertrekken en gaf de 
‘moffen’ te kennen: ‘zorgen jullie maar voor vervoer. Zo 
niet dan blijven we hier gewoon zitten’. Een Duitser  liep 
de straat op en hield drie willekeurige bedrijfswagens 
aan. Een bakker, een slager en een kolenboer. Zij kregen 
ter plekke de opdracht om vervoer en mankracht ter be-
schikking te stellen en onze familie de volgende dag te 
verhuizen. Zo geschiedde, vlak voor een koude Kerst 
eind 1942. Zelf was ik daar niet bij want de 3 jongste kin-
deren waren vanwege de verhuizing tijdelijk onderge-
bracht bij familie op verschillende locaties in het land. 
Van mijn oudste broer hoorde ik onlangs dat de verhui-
zing een rommeltje was geweest. Dat het halve meubi-
lair onder het kolengruis zat en dat de slager zijn slag had 
geslagen en een deel van de inboedel achterover had 
gedrukt. Iets wat niet zo erg was want het huisje in De-
venter was nog niet de helft zo groot als ons eigen huis. 

Het moet begin januari 1943 zijn geweest toen ik in De-
venter mijn intrede deed. Behalve ons gezin waren daar 
ook ons Haagse ‘kindermeisje’ en onze ‘huishoudster’ 
die mee hadden helpen verhuizen. Die konden verder 
ook nergens naar toe en bleven dus aanvankelijk ge-
woon hangen. De hele oorlog hebben wij verder met 8 
man in dat huisje gewoond. 
Eind augustus ‘44 mocht ik naar de eerste klas. Echter 
niet voor lang. De school werd gevorderd en werd een 
ziekenhuis. Desondanks hadden enkele ouders iets ge-
regeld. Eén middag per week kregen we onderwijs van 
onze eigen juf bij een van de leerlingen of soms bij de juf 
thuis. Daar wandelde ik dan dus braaf naar toe. Op ze-
kere dag was ik weer onderweg toen het luchtalarm af-
ging. Dat was ik inmiddels wel gewend want  sinds eind 
’44 waren de IJsselbruggen voortdurend doelwit van 
bombardementen. De bommen vielen echter nooit op 
de bruggen maar op de huizen in de omgeving. Half De-
venter is destijds plat gegooid. Maar goed, op weg naar 
mijn privéklasje klonk dus het luchtalarm en moest ik 
‘schuilen’. Ik dook, zoals mij op het hart gedrukt was, een 
portiek in en wachtte gelaten af. Half Deventer was de 
schuilkelders ingedoken dus niemand zag dat kleine 
ventje in dat portiek. Het leek mij zelf ook een veilige 
plek. Niet ver weg hoorde ik de bommen inslaan. Plots 
vloog er een enorme roodgloeiende bomscherf het 



portiek binnen. Altijd al had ik zo’n bomscherf willen 
hebben. Nu lag er een rood sissend voor mijn voeten. Na 
enige tijd was hij afgekoeld en kon ik hem in de door mijn 
moeder gefabriceerde linnen schooltas steken. Al was 
het maar als bewijs dat ik te laat bij de les kwam van-
wege het luchtalarm. Na geruime tijd klonk het alarm 
‘veilig’ en kon ik door wandelen naar mijn les die dit keer 
bij de juf thuis zou zijn. Bij de straat van de juf aangeko-
men was het chaos. Gillende mensen over straat, de 
brandweer, brancards, veel huizen in puin etc. Ik werd 
aan het begin van de straat tegen gehouden door een 
orde bewaker of zoiets: ‘ik moet naar de les bij mijn juf.’ 
‘Nou jongeman ga dan maar weer gauw naar huis er zijn 
hier bommen gevallen.’ 
Het eerste dat ik dacht…: ‘Ha fijn geen school’. Dat de juf 
wellicht onder het puin lag kwam niet bij me op. Thuis-
gekomen bleek mijn moeder vreselijk ongerust maar blij  

dat ik ongeschonden en opgewekt binnenkwam. Toen ik 
mijn verhaal vertelde en trots die bomscherf liet zien 
keek ze zeer zorgelijk en vroeg zich natuurlijk af wat er 
met de juf gebeurd was. Gelukkig bleek die later onge-
deerd maar de lessen werden beëindigd. Toch te ge-
vaarlijk want inmiddels waren die bombardementen op 
de bruggen aan de orde van de dag. 
Wij werden op 10 april bevrijd en ergens in augustus 
1945 bleek ik zonder verdere lessen ‘over’ te zijn naar 
de 2e klas (?) .Vol verwachting keerden wij kort daarna 
terug naar Den Haag. Daar zag ik voor het eerst weer 
mijn vader die natuurlijk een vreemde voor me was. Ik 
kwam op de Paschalisschool en nog enige tijd heb ik ook 
met zo’n ‘spergebied pasje’ moeten lopen. Door het ge-
mis van een echte volwaardige 1e klas was het de hele 
lagere school sukkelen. Maar het zou flauw zijn daar de 
oorlog de schuld van te geven. 

 
 

 

Moeder en 5 kinderen direct na de bevrijding voor ons aangeschoten huis in Deventer. 
Het middelste van de drie jochies ben ik. 


