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Zoals elk jaar kregen de Paschalis reünisten ook in 2016 een mooie kerstwens van het bestuur. 
Telkens wordt hiervoor door mij een Haagse Prent uitgezocht met een winters karakter. 
Prent en opgemaakte tekst (soms meerdere versies van beide) worden vervolgens naar de secretaris 
gemaild en binnen het bestuur besproken. Na wat heen en weer 'vergaderen' wordt het definitieve 
model door de secretaris naar de reünisten gestuurd. Geloof het of niet, er komen altijd tal van reac-
ties (doorgaans blij en positief) binnen. 
Onlangs zat onze secretaris Wim Goosen in de wachtkamer bij de dokter en toevallig zat daar tevens 
een mede reünist en al kletsend had de laatste de volgende vragen over de kerstwens van 2016: 
1 Welk stadsdeel is hierop geschilderd? 
2 Wie is de schilder? De ondertekening is vrijwel onleesbaar. 
 
Wist Wim veel. Hij had zich vnl. met de logistiek en het onbescheiden uur-tarief van de kerstkaarten-
maker bezig gehouden. Hij kon zich met moeite details van de prent herinneren maar beloofde zijn 
Paschalismaat e.e.a. uit te zoeken. Na een diepgaande studie van de prent ontwaarde hij plots in de 
verte het bekende ruiterstandbeeld van Willem van Oranje pal voor het Paleis en trok de conclusie 
dat de besneeuwde straat het Noordeinde moest zijn. Trots mailde hij ondergetekende en vroeg of ik 
er achter kon komen wie de schilder was. De ondertekening was onleesbaar. Bewuste prent had ik 
jaren geleden van internet gejat maar na enig googelen op: 'Den Haag sneeuw', 'Noordeinde sneeuw 
schilderij' etc. had ik beet. Op een of andere veilingsite vond ik dit: 'Ongekende sneeuwval in Den 
Haag' 



 
 
Nu was het een peulenschil. Jurrien Beek woonde dus ooit op het Noordeinde. Verder googelend 
bleek Jurrien Marinus Beek (1879-1965) op het Noordeinde een kunsthandel te hebben gehad en het 

ligt voor de hand dat hij 
daar boven woonde. Via 
Google Earth en met de 
prent in de hand wan-
delde ik virtueel door de 
sjiekste winkelstraat van 
Den Haag. Zelf woon ik 
al jaren in Hoevelaken. 
Enige maanden geleden 
echter was ik door oud 
klasgenote Elly van 
Gaalen uitgenodigd voor 
een stadswandeling in 
Den Haag, samen met 
onze echtgenoten. Deze 
wandeling startte aan het 
begin van het Noordein-
de bij de Mauritskade. 
Destijds echter letten wij 
en vooral de dames op 
heel andere dingen. Tij-



dens mijn virtuele zoektocht daarentegen vond ik al snel dat het schilderij moet zijn gemaakt vanuit 
Noordeinde 85 op de hoek van de Oranjestraat.  
Heeft Jurrien, die op dat moment al 68 jaar was, met zijn hele bovenlijf uit het raam over het smeed-
ijzeren hekje van de 2e verdieping hangend, in die ijzige vrieskou een vlug schetsje gemaakt of wel-
licht een foto? Had hij een beslagen spionnetje? In ieder geval zien we op het schilderij nog net een 
randje van zijn eigen woning (met vlaggenstok), thans 'Studio 40' en een deel van het mooie pand, 
Noordeinde 83, aan de overkant (andere hoek met de Oranjestraat)  met die kenmerkende ramen met 
3 spijlen. Bij het bovenste raam heeft de schilder zich een artistieke vrijheid veroorloofd en er 4 spij-
len van gemaakt.  Op Google zijn ook nog de fraaie donkerbruine sierstenen rond de ramen in de 
lichte gevel goed te 
zien. In de tussen-
liggende 70 (!) jaar 
heeft niemand het in 
zijn hoofd gehaald 
dat pand uiterlijk 
overhoop te halen. 
Tijdens mijn inter-
netwandeling zat in 
dit pand 'Kunsthan-
del De Twee Pau-
wen'.  
 
Aan de overkant van 
het Noordeinde is, 
achter de nog steeds 
rijtuigengroen ge-
schilderde winkel-
pui, 'Byron & Jones' 
gevestigd en even verder 'Headcase Barbershops, made in England'. Even terug recht tegenover Jur-
rien's kunsthandel is nu plaats voor het knusse 'La Cubanita', waar je volgens het uithangbord in ie-
der geval een Heineken biertje kan drinken en, ach die moeten er ook zijn, een Pizzahut.  Waar vind 
je nog zulke straten, dure kunsthandels afgewisseld met leuke knijpjes. Geen Blokker, Kruitvat, Zee-
man, Hema, Schoenenreus, Wibra of wat dan ook. Wel één-richting verkeer en wel precies de ande-
re kant op als in 1947. Verder wandelend over mijn Mac-scherm kom ik tenslotte bij Het Paleis met 
het imponerende ruiterstandbeeld van Willen van Oranje. Wellicht heeft de Vader des Vaderlands 
nooit een ros bestegen maar dat doet er niet toe. Jurrien Marinus Beek vond het in 1947 belangrijk 
genoeg om Willem, zij het minuscuul, op zijn schilderij op te nemen hoewel hij het volgens mijn 
provisorische 'terrein-meting' vanuit zijn huis net niet kon zien zoals hij evenmin de gevels aan de 
linker straatzijde kon zien anders dan buikschuivend over de kabel te kruipen waaraan die enorme 
kroon hangt. Deze hing er evenwel in 1947 niet. 
Desondanks was het onze Vader des Vaderlands te paard die ons uiteindelijk de weg wees in dit 
zoekplaatje. Heerlijk om weer eens even in Den Haag geweest  te zijn. 
 

Fijne Kerstdagen en een Mooi 2017 
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