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Mevrouw Alice van Lennep-Wilde 
woonde als kind in het Benoorden-
hout tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Voor het wijkblad scheef zij haar 
herinneringen aan die tijd op. 
 
Wij woonden in de vesting (het deel 
van het Benoordenhout dat ‘Sperrge-
biet’ was) omdat mijn vader blok-
hoofd was als lid van de Luchtbe-
schermingsdienst. In onze garage 
stond een rood aanhangwagentje met 
een brandslang. Onze straat werd 
door alleen nog één andere familie 
bewoond. 
 
Kerstavond in de hongerwinter 
Het best is mij bijgebleven dat ik in  
de hongerwinter 1944/1945, op 
kerstavond met mijn moeder eerder 
uit de nachtmis van 6 uur naar huis 

ging in de ijzige winternacht met 
dikke sneeuw om alvast het kerstont-
bijt voor te bereiden. 
Mijn moeder duwde mij in een hou-
ten eenpersoons arreslee. Ik was toen 
6 jaar oud. Aangekomen bij ons huis 
aan de Van Montfoortlaan 37 ging  

opeens de voordeur open, en deze 
werd direct weer dicht gesmeten 
door een onbekende man. Ik zie dat 
nog altijd voor mij. Wij hebben toen 
op de anderen van onze familie ge-
wacht en wij gingen pas daarna ge-
zamenlijk naar binnen. Al het wei-
nige eten was meegenomen, behalve 
de in zilverpapier gewikkelde in de 
kerstboom hangende sinaasappelen 
die mijn zusje Suleke van school had 
meegekregen.  
Als een lopend vuurtje ging onze 
kerstbelevenis door de lege buurt. 
Onze slager de heer Ammerlaan, van 
het Hoytemaplein, die tevens samen 
met mijn vader blokhoofd was, ging 
bij de mensen die nog in de buurt 
woonden langs om eten voor ons te 
verzamelen. Wij kregen toen meer 
dan wij daarvoor in huis hadden, en 
dat is iets om nooit te vergeten. Ach-
teraf werd ons duidelijk dat de dief de 
vriend van onze dienstbode was. 
  
Schuttersput  
Tegenover ons huis op de stoep aan  

de andere kant van de straat was een 
eenmansschuttersput met een ijzeren 
trapje aan de rechterzijde. Ik schijn er 
eens ingevallen te zijn. Deze put 
maakte op mij een grote indruk. Wie 
weet zit er nog wat van onder de 
stoep. 
 
Bommenwerpers 
Regelmatig kwamen Engelse/Ameri-
kaanse bommenwerpers over ons 
huis gevlogen. Mijn moeder zei al-
tijd: “kijk eens hoe mooi”, als wij het 
gebrom van de vliegtuigen hoorden 
en voor het raam van de slaapkamer 
van mijn ouders gingen staan om de 
vliegtuigen te zien overkomen. Daar-
door waren wij nooit bang voor deze 
vliegtuigen. 
Tijdens het regelmatige luchtalarm 
schuilden wij in onze kelder. Dat 
vond ik heel spannend. In de kelder 
stonden blikjes gecondenseerde 
melk. Het kwam regelmatig voor dat 
ik van de melk in reeds geopende 
blikjes stiekem likte. Het smaakte 
heerlijk zoet. 
 

Koperen bruiloft van de ouders Wilde-Roes met hun 4 kinderen in 1940. 
Alice is het jongste kind 

 

Van Montfoortlaan 37, 1945 



Duitse buren 
Naast ons woonden Duitsers die wel 
eens probeerden ons wat etenswaar te 
accepteerde geen vlees van hen.  
Ik was te jong voor een Ausweiss en 
dat hinderde mijn vader. Hij maakte 
toen een foto van mijn grote beer en 
maakte daarvan een Ausweiss. De 
Duitsers konden dit niet waarderen.  
 
Potkacheltje 
In de keuken was het altijd lekker 
warm omdat er een potkacheltje 
stond. De natte was hing er op een 
rekje omheen. Wanneer de postbode 
langs kwam mocht hij van mijn moe-
der zich lekker warmen voor het ka-
cheltje met een kopje surrogaatkof-
fie.  
 
Sinterklaas 
Wat was je blij met Sinterklaas als je 
je schoen mocht zetten. Eens kreeg ik 
een klein poppenhuis badje met een 
douche er aan vast waar een slangetje 
met een blaasbalg aan vast zat, waar-
mee je het water door de douche kon 
laten stromen. Ik was er zo blij mee. 
Sinterklaasavond werd nooit overge-
slagen. 
 
Bloembollen en bietenpulp 
De smaak van bietenpulp en bloem-
bollen. De bloembollen werden in 
schijfjes gebakken en smaakten heel 
knisperig en best lekker.  
Wij haalden met gamellen in de  
 

gaarkeuken in de pastorie achter de 
Paschaliskerk waterige erwtensoep 
waarin de varkensvellen met haren 
boven dreven. 
 
Ontploffing 
Op nieuwjaarsdag 1945 liepen wij 
naar onze oom en tante Roes, die als 
Arnhemse vluchtelingen bij haar zus-
ter woonden, om onze goede wensen 
te brengen. Terug komend schokken 
wij van een enorme knal van een ont-
plofte V (1 of 2) die in Clingendael 
terecht kwam. Thuis bleken alle ra-
men kapot te zijn. Sindsdien hadden 
wij ramen met kleine ruitjes. 
 
Bevrijding 
Ik hoorde van de melkboer als eerste 
dat de oorlog voorbij was. Ik rende 
naar binnen om dat enthousiast te 
vertellen. Spoedig daarna zagen wij 
Canadese militairen in jeeps aanko-
men. Het was heel feestelijk.  
Aan de overkant van de Van Alke-
madelaan in het bosje Van Zaanen 
stond een houten huisje (soort boer-
derijtje) met een bruggetje over het 
water, waar na de oorlog een aantal 
Canadezen waren gehuisvest. Eén 
van hen, Eef,  kwam dikwijls bij ons 
thuis en noemde mij de freckle baby 
(omdat ik zoveel sproeten had). Wij 
kregen van de Canadezen heerlijke 
pap. Het witte brood, gemaakt van 
Zweeds graan, was overheerlijk. 
Enige maanden na de oorlog gingen  
 

wij naar de boerderij “Tichelhove” in  
Varsseveld waar wij werden vetge- 
mest. Met een boerenkar werden wij 
van het station afgehaald. Ik vergeet 
nooit meer het overheerlijke rogge-

brood met roomboter en suiker dat 
wij in de vroege morgen  uit het ‘pot-
hus’ haalden. Wij hadden met ons ge-
zin een afzonderlijk deel van de boer-
derij met een eigen eetkamer. Bij het 
ontbijt kregen wij altijd een heerlijk 
eitje. ’s Avonds speelden wij met an-
dere families buiten.  Dat was een 
leuke tijd. 
 
Alice van Lennep-Wilde    

 

Alice op de slee in het bosje voor 
hun huis, omstreeks 1944 


