
Mijn oorlogservaringen. 
 
Ik, Pim Leltz, lichting 1938, ben waarschijnlijk het oudste lid van de reunievereniging. De ervaringen 
van Alice, Peter en Elly troffen mij bijzonder, en ik besloot dan ook enkele van mijn ervaringen op 
papier te zetten, mede omdat mijn kinderen ook geïnteresseerd zijn. 
Ik woonde toen in de van Hoytemastraat 12. 
 
De oorlog begon voor mij begin september 1939. De zin van de radionieuwsomroeper “Engeland en 
Frankrijk hebben Duitsland de oorlog verklaard” heeft toen diepe indruk op mij gemaakt. 
Voor mijn vader was dit het moment om in actie te komen. De kelder werd versterkt met houten 
balken, er werden zandzakken besteld, er werden blikken met eten ingekocht ende tuin werd om-
gebouwd tot kleine boerderij. De buurt reageerde niet begrijpend, soms zelfs spottend, maar toen 
op 10 mei 1940 de oorlog werkelijk uitbrak zaten veel mensen uit de buurt, samen maximaal 42 
mensen, overdag bij ons in de kelder. ‘s Nachts sliepen wij, vader, moeder, mijn broer (toen 12), 
mijn zus ( 9) en ik (8) in de kelder. Vooral de eerste dagen werd er de hele dag geschoten en vielen 
er bommen in de buurt. Na het bombardement op Rotterdam was er in het zuiden vooral ’s nachts 
een rode gloed te zien. 
Hierna de stilte. In het Haagse bos lagen enkele neergeschoten Duitse vliegtuigen, die wij uiteraard 
gingen bezichtigen. NSBers en Duitse burgers, die direct gearresteerd waren, werden weer vrijgela-
ten.  
De distributie van voedsel en vele goederen was al eerder begonnen, suiker als eerste. Voor de 
administratie hiervan kreeg iedereen een stamkaart. In de loop van de oorlog werd dit een steeds 
groter probleem voor de winkels maar ook in ieder huishouden. 
Stelselmatig werden er steeds meer maatregels afgekondigd. 
De radio’s moesten worden ingeleverd, de onze werd verstopt, veel zenders werden gestoord, 
waaronder Radio Oranje. Mijn vader bouwde in een sigarenkistje een filter, waarmee we toch nog 
lange tijd naar Radio Oranje konden luisteren. 
Alle koperen voorwerpen moesten worden ingeleverd. Ook auto’s en motoren. Alleen bepaalde  
mensen, zoals artsen, mochten hun auto nog enige tijd behouden. 
Iedereen vanaf 15 jaar kreeg een persoonsbewijs, dat men altijd bij zich moest hebben. 

Veel verenigingen werden 
verboden, zeker padvinder 
clubs als zijnde van Engelse 
oorsprong. 
2 akela’s richtte een india-
nenclub op en noemden 
zichzelf Iwano en Winnetoe. 
De familie van Gaalen slelde 
een garage in de Weisen-
bruchstraat ter beschikking 
als clubhuis. Na een aantal 
maanden werd na een con-
frontatie met jongens van de 
Hitler-Jugend  besloten de 
club op te heffen. 
 

 
Foto van de afscheidsbijeenkomst van de indianenclub  
Geheel links de broers van Gaalen, schuin rechts daarvoor sta ik. 



Begin december 1941 was de dierentuin (waar nu het provinciehuis staat) door de Duitsers tot feest-
terrein verbouwd. Moskou stond op het punt te worden veroverd, en dat zou groots gevierd wor-
den. In barre winterkou werden echter de Duitse troepen met grote verliezen verslagen en het feest 
ging niet door.  
De oorlog, en ook de Duitsers werden veel grimmiger, Amerika werd in de oorlog betrokken, het 
was nu een echte wereldoorlog. Veel jonge Nederlanders werden gedwongen in Duitsland te wer-
ken. 
Een ander aspect was de luchtoorlog. In de nachten trokken geallieerde vliegtuigen over op weg 
naar Duitsland en werden aangevallen door Duitse nachtjagers. Het schieten kon urenlang duren. 
Uiteindelijk wonnen de Engelsen en Amerikanen deze strijd. De Luftwaffe werd gedecimeerd. 
De Amerikaanse vliegende Forten, begeleid door Mustang jagers gingen brutaalweg steeds meer 
overdag vliegen. 
Voetballen werd nog tot in 1944 mogelijk. ADO werd in 1942 en 1943 kampioen. 
Wij gingen in augustus 1941, 1942 en 1943 met het hele gezin op vakantie in Nieuwkoop. Hier was 
niet veel van de oorlog te merken. Heerlijke vakanties dus. 
In die tijd, vanaf eind 1942, werd een “tankgracht” aangelegd rond Benoordenhout, Scheveningen 
en Vogelwijk. Buiten deze gracht werd ook nog een schootsveld van enkele honderden meters aan-
gelegd. Vele huizen, kerken en andere gebouwen, die in de weg stonden werden gesloopt. Uit het 
Benoordenhout werd ca 80% van de bewoners geëvacueerd, uit de Vogelwijk moesten alle mensen 
vertrekken. 
 
In 1944 veranderde alles. 
De Paschalis school was al verhuisd naar de Bezuidenhoutseweg. Ik beleefde hier mijn laatste jaar 
in de 6e/7e klas. In Juni kwamen de toelatingsexamens voor de HBS, Gymnasium e. d. 
Op 7 juni vertelde juffrouw van Oirsouw ons heel voorzichtig, dat er een landing in Normandië had 
plaats gevonden. Grote blijdschap uiteraard, maar uit ervaring wisten we dat we ons kalm moesten 
houden. Iets later in de maand vierde wij, de 7e klas met de juffrouw het afscheid van de school met 
een bezoek aan de Wassenaarse dierentuin. Zie foto. Geheel rechts sta ik, links onder zitten Ben van 
Gaalen en Frans Haleen. 
 Korte tijd later werd de dierentuin gesloten en door de Duitsers gebruikt voor de verdediging van 
de Vesting Holland.  Later begrepen we pas waarvoor, en dat was de V2 (V van Vergeltung van de 
bombardementen op Duitse steden). 

Voor ons lag een lange vakan-
tie. Maar we hadden het druk. 
De kleine boerderij, met on-
der andere 6 kippen, 42 konij-
nen, en een geit die later een 
bok bleek te zijn. Maar die die-
ren moesten wel eten heb-
ben. Aan mijn broer en mij de 
taak om in de tuinen van leeg-
staande huizen gras te 
maaien. 
In augustus 44 stortte het 
Duitse front in Frankrijk in, 
waarop bijna geheel Franrijk 

en België en Maastricht bevrijd werden. Voorts werd het nepnieuws verspreid, dat de Engelse troe-
pen op het punt stonden Breda te bevrijden. Dit veroorzaakte 4 september “dolle Dinsdag”, toen 
veel Duitse en NSB gezinnen in paniek, meest per trein, naar Duitsland vluchtten. Wij gingen naar 



buiten om de toestand met de hele buurt te bespreken. Er was hoop op een snelle bevrijding. Enkele 
dagen later werd duidelijk, dat de zaak anders lag. 
 
De slag om Arnhem bracht opnieuw hoop op de bevrijding. 
Maar ook deze hoop bleek onterecht. De Duitsers hadden intussen niet stilgezeten. Hadden ze de 
voorgaande maanden met kleine onbemande vliegtuigjes met springstof, z.g. V1’s vanuit noord 
Frankrijk Londen bestookt, en werd  later ook getracht hiermee hiermee vanuit midden Nederland 
de geallieerde opmars in België te stoppen, nu werden raketten van ca 14 meter, z.g. V2’s ingezet. 
Deze hadden een grotere reikwijdte, minder precisie, maar vooral minder kwetsbaarheid voor de 
Engelse Spitfires, die vanaf ca september 1944 alle militaire doelen in Nederland, en vooral de V2’s 
bestookten. De V2 werd gestart vanaf een vrij simpel betonnen plateau van ca 10X10 m2, . Vlak 
hierbij bouwden ze ook een kleine bunker, waar het bedienend personeel tijdens de start schuilde. 
In Den Haag en Wassenaar zijn zeer veel startplaatsen gebouwd. Een restant van zo’n bunker is nog 
te zien in het begin van de Laan van Nieuw Oost-indië, in het Haagse bos, niet ver van de Nirwana-
flat. 
 Voorts was er een werkplaats in het Haagse bos, die vanuit de van Hoytemastraat in de winter (kale 
bomen) duidelijk zichtbaar was. Wij konden het klaarmaken van de V2’s voor het afschieten zien 
vanuit ons huis. In mijn herinnering is op ca. 19 september 1944 de eerste V2 vanuit Wassenaar 
gelanceerd. Kort hierna verschenen de eerste Spitfires, die ook ons, de bewoners, het leven zuur 
maakten. Hieraan kwam pas een einde ca 18 april 1945, toen het voormalig BIM kantoorgebouw 
(schuin tegenover de Paschaliskerk )werd gebombardeerd. Hierin was de besturingsapparatuur voor 
de V2 geïnstalleerd. Op het dak stond de antenne voor het contact met de V2’s.  
 
Op 1 september 1944 begon voor mij het 1e schooljaar van de HBS van het Aloysius college. We 
werden ondergebracht in de school naast de kerk inde Elandstraat. Wij hadden alleen ’s morgens of 
alleen ’s middags les. In het begin ging ik met de fiets. Na enkele weken werden op de Mauritskade 
alle fietsten door de Duitsers in beslag genomen. Ik wist hieraan nog maar net te ontkomen. De 
volgende dagen moest ik iedere dag lopen. Hierbij kwam ik menigmaal een V2 transport tegen. Op 
de Leidsestraatweg in het Haagse bos stond een rij transportwagens. V2’s werden van hieruit over 
de Benoordenhoutseweg naar Wassenaar vervoerd. Eind september maakte ik mee, dat toen ik op 
de Benoordenhoutseweg naar huis liep, een Spitfire vrij dicht bij mij met zijn 20 mm mitrailleurs  
schoot en een bom afwierp op een doel in het Haagse bos. Mijn ouders besloten toen, dat ik niet 
meer naar school mocht, het was te gevaarlijk. 
Vanaf oktober werd de situatie steeds slechter. Bij helder weer was de RAF steeds aanwezig. De 
Duitsers durfden alleen nog ’s nachts V2’s af te schieten. Daar kwam bij, dat steeds vaker V2’s kort 
na de start in de lucht ontploften of neerstortten. In deze tijd hebben we heel slecht geslapen. Op 
oudjaars avond b.v. om 5 voor 12 werden 2 raketten afgeschoten, waarvan er een na 10 seconden 
ontplofte en de 2’ neerstortte op enkele huizen op de Waalsdorperlaan, vlakbij de zij-ingang van de 
kazerne. Van de huizen was niets meer te zien. Er was alleen een enorme zandkuil.   
Bij slechter weer trokken wij erop uit om hout te verzamelen, want kolen waren er niet meer. We 
kapten hier en daar een boom, zaagden die in handzame stukken en legden die als wintervoorraad 
in de schuur. 
In november kwam er een probleem bij. De razzia’s. Op 21 november was in Den Haag de eerste. 
Mijn vader verborg zich onder de grond en wij kregen de strikte opdracht niets te zeggen. In de loop 
van de dag kwamen enkele Duitse soldaten het hele huis doorzoeken. Mijn vader werd niet gevon-
den. Voor Kerstmis was er in Den Haag een z.g. straatrazzia. Mannen van 16 tot 40 jaar werden op 
straat opgepakt en in de dierentuin verzameld. Door een kennis van ons, die een briefje binnen 
gesmokkeld had met ons adres erop wisten ca 5 mannen via een ontsnappingsroute weg te komen;  
maar zonder pas liepen zij in  het spergebiet. De een na de ander belde ‘s avonds bij ons aan. Ze 



hebben de nacht bij ons doorgebracht en zijn de volgende ochtend de kolenboer, die nog een 
vrachtwagen op houtgas had, waarmee hij voor de Duitsers kolen moest rijden, onder lege kolen-
zakken het Benoordenhout uitgesmokkeld. Dit was heel spannend voor ons. 
De laatste razzia was op 18 februari 1945. Mijn vader heeft zich toen bij een kennis in de buurt 
verstopt. Ook dit liep goed af. 
De bombardementen van de Spitfires werden steeds heviger, het eten steeds schaarser en slechter, 
en de winter was behoorlijk streng. De zwarte handel tierde welig. Gas was er alleen voor bakke-
rijen. Een lichtpunt was er het Zweedse meel, dat per schip was aangevoerd en waarmee hier brood 
werd gebakken. Iedereen kreeg eind maart een witbrood, dat van dat meel was gebakken. De voed-
seldroppings kwamen pas enkele weken na de oorlog beschikbaar, maar gaven vanaf 23 april 1945 
wel veel hoop en vreugde. 
 
Voor ons gezin kwam op 28 februari 1945 om 1 uur de genadeslag. Enkele tuinen achter ons huis 
viel een bom, alle ruiten waren kapot, de plafonds kwamen naar beneden, in een klap was het huis 
onbewoonbaar. Gelukkig zaten wij in de kelder en bleven we ongedeerd.  
De volgende dag kregen we de beschikking over een benedenhuis in de Paul Gabriëlstraat, en be-
gonnen we met een geleende handkar te verhuizen tussen de luchtaanvallen door. 
Toen na enkele dagen op 3 maart het bombardement op het Bezuidenhout en het Voorhout plaats-
vonden,  werd het ons te gortig. Wij pakten de meest noodzakelijke dingen in koffers en rugzakken 
en vluchtten op 4 maart 1945 de wijk uit en logeerden enkele weken bij familie in in de stad. Daarna 
verhuisden we met door paarden getrokken verhuiswagen naar het Noordeinde, waar we de rest 
van de oorlog gewoond hebben. Het was daar behelpen met alles, bloembollen en suikerbieten 
stonden op het menu, geen gas en licht, geen wc-papier meer ,maar we hadden rust. 
In het Benoordenhout gingen de bombardementen rustig door. Zo viel in maart een bom op het 
plein in de van Hoytemastraat, op de plaats, waar nu een krantenkiosk staat. Zie de ravage op bij-
gaande foto van fotograaf Hans Nieuwenhuis. Links is de Joh. Bilderstraat. 
Op 12 april overleed de Amerikaanse president Roosevelt. De Haagse Courant, die al maanden niet 

meer was verschenen, bracht een speci-
ale uitgave hierover uit, die ook op straat 
werd uitgedeeld. 
Eindelijk kwam het einde van de oorlog. 
Op 4 mei hoorden we ’s avonds op straat, 
dat het voorbij was. We zijn toen direct 
weer verhuist naar de Paul Gabriëlstraat. 
Enkele dagen later kwamen Nederlandse 
militairen van de Princes Irene brigade 
onze wijk in en vestigden zich in de lege 
huizen van de van Alkemadelaan. Als kin-
deren kregen we hier vele dagen eten. 
Vooral de heerlijke havermoutpap ’s mor-
gens staat me nog steeds bij.   
Wij hebben nog enkele maanden in de 
Paul Gabriëlstraat gewoond. Maar de 
oorspronkele bewoners eisten hun huis 
op. Ons huis in de van Hoytemastraat was 

nog steeds onbewoonbaar, dus moesten wij weer verhuizen, maar hier waren we intussen wel aan 
gewend. De gemeente, die toen alles regelde op dit gebied, bood ons een huis op de Pauwenlaan 
in de Vogelwijk aan, waar we nog 14 jaar heel prettig hebben gewoond. 


