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Als je te gast bent in het letterkundig museum horen ver-
halen er natuurlijk bij.

Ik ben een verhalenvertelster. Maar ... ieder van ons
heeft een eigen verhaal, want geen twee levens zijn het-
zelfde. Daarnaast hebben wij een gemeenschappelijk
verhaal, onze kinderjaren op de Paschalisschool.

Niemand van ons is hier zonder bagage. We laten onze
koffertjes dicht of laten er iets van zien aan degenen die
we vandaag ontmoeten. Op een reunie zijn praters en
luisteraars, observeerders en mensen die zich voluit in
het feestgewoel storten.

Er zijn er ook onder ons die noodgedwongen een andere
rol spelen dan ze ooit deden. Omdat in de loop van de jaren hun koffertje voller en
voller raakte.

Ik wil mijn virtuele koffertje voor jullie een klein beetje open zetten.

En jullie laten delen in iets waar meerderen van ons misschien wel last van hebben. En
dat is slechthorendheid. In het mei/juni nummer van het tijdschrift Psychologie komt
een interview hierover te staan, dat ik inmiddels gelezen heb. En ik heb respect voor de
wijze waarop journaliste Anne Pek de impact van deze verborgen handicap heeft ver-
woord.

Voor mij betekent het bijna doof zijn dat ik niet meer mee kan doen in een discussie.
Dat ik, zeker in gezelschap, alleen nog een gesprek van één op één kan aangaan door-
dat ik heb leren liplezen.

Des te wonderlijker is het misschien dat ik een aantal jaren geleden ben gaan voorle-
zen op basisscholen, in kinderziekenhuizen en in verpleeghuizen. En van het een komt
het ander, vorig jaar werd ik gevraagd om met mijn Verhalenhoed workshops voor
basisscholen te geven op de Floriade. En dat was weer de aanleiding dat 15 verhalen
gebundeld werden in een gelijknamig boekje, De Verhalenhoed, dat ook in het engels
en duits is verschenen: The Story Hat en Ein Hut voll Geschichten. Want de Floriade
workshops waren ook in drie talen.

Dat boekje krijgen jullie vandaag. Allemaal. Gratis. Om zelf te lezen, uit voor te lezen
en als je het niks vindt om door te geven.

Maar om dit toe te lichten duik ik toch nog even in mijn virtuele koffertje.

Om jullie te vertellen dat vier jaar geleden de grond onder mijn voeten wegzakte toen
ik hoorde dat mijn oudste kleinzoon kanker heeft. Het gaat nu redelijk goed met hem,
zij het dat hij nog iedere drie maanden voor controle en scans naar het ziekenhuis
moet.

Door kleinzoon Gijs kwam ik in contact met de VOKK, Vereniging voor ouders en
grootouders kinderen met kanker. Een geweldige stichting die zich met hart en ziel
inzet voor kankerpatientjes.

Vanaf dat moment heb ik mijn honorarium voor optredens met De Verhalenhoed
doorgesluisd naar de VOKK. En ook een gedeelte van de verkoop van de boekjes is
voor de VOKK bestemd.



Daarom zet ik naast de stapel boekjes waarvan voor ieder van jullie een exemplaar is
een potje waar je, als je dat wilt, een bijdrage in kunt doen voor de VOKK.

Op hun website gaat deze Paschalisreunie vermeld worden. Met het totaalbedrag dat
vandaag in dat potje komt. (En dat bedrag is € 327,- geworden. Alle gulle gevers heel
hartelijk dank!)

Tot slot van mijn korte praatje ga ik weer even terug naar de Paschalisschool. Velen
van ons hebben goede herinneringen aan die tijd. Maar misschien zijn er ook onder
ons die zich minder leuke jaren herinneren. Pesten bijvoorbeeld is een probleem van
alle tijden. Op dit moment wordt er in de pers en op TV weer volop aandacht aan be-
steed. In De Verhalenhoed heet een van de verhalen ‘Schelden doet wel pijn” en dat
gaat over pesten. Over degenen die gepest worden en over degenen die zelf de pesters
zijn. Inmiddels wordt dat verhaal op scholen en bij organisaties tegen pesten gebruikt
om pesten bespreekbaar te maken. Misschien hebben wij ons in onze Paschalistijd ook
hieraan schuldig gemaakt.

Ik kan mij niet herinneren dat ik gepest ben. Maar als ik tegen iemand van jullie inder-
tijd apert onaardig ben geweest, bied ik daarvoor bij deze nog mijn excuses aan.

Ik doe mijn koffertje dicht. Jullie hebben er een kijkje in mogen nemen. Vandaag zal er
veel uitgewisseld worden en wellicht gaat het wat dieper dan alleen een oppervlakkig
‘hé, hoe gaat het met jou?’ Ik wens jullie allen toe dat je koffertje nooit zo zwaar zal
worden dat je het niet meer zelf kan tillen. En als dat toch het geval is, bedenk dan dat
er heel veel mensen om je heen zijn die je willen helpen jouw koffertje draagbaar te
maken.
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